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Infoblad mei/juni 2024 

De agenda t.e.m. 30 juni  

 

Zondag 19 mei – Pinksteren! 

11 uur oecumenische 

Pinksterviering 

Dinsdag 21 mei 16 uur vergadering bestuursraad 

Woensdag 22 mei 19 uur Bijbelgroep Marcus 

Zaterdag 25 mei 
9:30 uur synodevergadering - 

Brussel 

Zaterdag 1 juni 16 uur Tienernamiddag en -avond 

Zondag 2 juni 

11 uur samenkomst  

15 uur Nationale eredienst – 

inzegening proponenten en pioniers 

in Boechout 

Zaterdag 8 juni 
9:30 uur districtsvergadering - 

online 

Zondag 9 juni 11 uur Kringviering 

Dinsdag 11 juni 16 uur Reflectiegroep 

Zondag 16 juni 
11 uur samenkomst – viering Heilig 

Avondmaal 

Woensdag 26 juni 
18 uur Bijbelgroep Marcus – laatste 

samenkomst – Begijnhof Brugge 

Zondag 30 juni 11 uur creatieve viering 

elke maandag- en 

vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

tot half juni Expositie werken Gigi Praet 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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Deutsch mit der Lutherbibel  

Je kunt nog meedoen met de online cursus  

Laat het weten als je interesse hebt. 

De cursus gaat door op een vrijdag namiddag. 

 

Voor meer info klik hier. 

https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-martin-luther/
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Pinksteren 2024! – Het feest van de geboorte van de kerk. We hadden een 

multiculturele oecumenische viering in de Hazegraskerk. Hier lees je een 

samenvatting van de overdenking van Pinksterzondag:

It only takes a spark to get a fire going, 

and soon all those around 

can warm up in its glowing. 

That’s how it is with God’s love, 

once you’ve experienced it; 

you spread his love to everyone, 

you want to pass it on. 

Een vonk is al genoeg, 

om een vuur te doen ontbranden. 

En spoedig laait het op 

en warmt je hart en handen. 

Zo ook als je de liefde 

van God ervaren hebt: 

het warmt je hart, het geeft je kracht. 

Het is voor iedereen. 

  

Dat was het lijflied van 

The Navigators 
1

 

 

Een vonkje en een zuchtje wind, 

wind van de Geest en het vuur laait op. 

Er is niet veel nodig om een vuur te doen ontbranden. 

Het credo van De Navigators is: 1 x 1 = veel (Eén mens die een ander mens bij Jezus 

brengt.) 

Veel goede dingen beginnen klein en zonder veel tamtam: Eén man een leraar en 

gaandeweg twaalf leerlingen.  

Eén man die eindigt als misdadiger aan het kruis, daar ergens in Palestina, meer dan 

2.000 jaar geleden. En kijk hier zijn wij samen, als deel van een wereldwijde 

gemeenschap, mensen die Jezus willen volgen – Jesus People – christenen. 

Op de morgen van Pinksteren, een Joods feest, waait de wind, de wind van de Geest.  

2

Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, 

en het vulde heel het huis waar zij waren. 

De volgelingen van Jezus zijn samen, samen in gebed als plotseling de Geest begint 

te waaien. We vieren het als begin van de Kerk, niet de kerk als instituut, maar de 

Kerk als gemeenschap van volgelingen van Jezus. 

De wind van de Geest wakkert het vuur van de hoop aan. Het vonkje gaat branden 

en steekt anderen aan. Jezus had op zijn leerlingen geblazen en gezegd: ‘Ontvang 

 

1

 Als twintiger heb ik een aantal jaren voor De Navigators in Nederland gewerkt. 

Missie De Navigators 

https://www.navigators.org/
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de Heilige Geest.’ En zo zond Hij hen de wereld in. En zeven weken later is het 

Pinksteren en klinkt het Evangelie – de goede boodschap – in alle wereldtalen. En 

vandaag zijn wij hier samen in een multiculturele oecumenische viering en we vieren 

Pinksteren en we geloven dat de Geest blijft waaien, toch!? 

We leven in een tijd waarin er opnieuw veel te doen is in de wereld. Er gebeuren veel 

mooie dingen, zoals dit samenzijn. Maar we weten ook van alle ellende die mensen 

elkaar aandoen. Veel mensen zijn bang en in hun angst zoeken ze naar sterke leiders 

en naar oude zekerheden. 

In de kerk horen we over een oude zekerheid: Wij geloven dat de Geest waait, een 

Geest van vernieuwing. Die nieuwe mensen van ons wil maken. Die tegen onze 

natuurlijk reactie van angst en terugplooien op onszelf ingaat - 
16

laat u leiden door 

de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.. 

Welke eigen begeerten? 

Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, 

tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- 

en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 

waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 

zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 

De vrucht van de Geest daarentegen is: 

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Laat die Geest maar waaien. This world would be a better place. Royaume de Dieu. 

Wil je Jezus volgen? – bid dan om zijn Geest – bid samen en alleen. Let’s come 

together! Samen komen om ons te laten inspireren. 

En als het vonkje bij de Ander dreigt te doven, blaas dan een keer! 

Maar blaas de Ander niet omver       

Een vonkje is genoeg, om een vuur te doen ontbranden. 

Dat vonkje moet aangewakkerd worden: 

Vonkje van hoop diep in mij, 

lieve God, wakker het aan 

tot een vlam van vertrouwen. 

Wakker aan, wakker aan, 

dat wij gaan in vurige liefde. 

Vonken die overslaan. 

Lied 427 (Nieuwe Liedboek) 
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Terugblik doopdienst – zondag 12 mei werden Luna en haar zoontje Thijs 

gedoopt. We zaten samen in een kring om Luna en haar familie en vrienden heen en 

beloofden haar naar ons vermogen te helpen groeien in het geloof wat we samen 

beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en haar te helpen 

Christus na te volgen. 

Het thema van de viering was: Alles maak Ik nieuw! (naar Openbaring 21). 

 

Nadat we hen samen welkom heten in de gemeenschap van christenen met de 

woorden: 

Welkom, kinderen van God, 

welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

zongen we het bekende lied U zij de glorie opgestane Heer. 

 

Terugblik ProFest 2024 – eens in 

de twee jaar is er een nationaal feest 

voor de protestanten in België. Dit 

jaar ging dat door in Spa en werd het 

georganiseerd door het district Luik. 

Vanuit Oostende waren we met 13 

aanwezig. In Brugge sloten we aan 

bij de groepen uit Roeselare en 

Brugge en reisden we verder met een 

autobus met een tussenstop in Gent 

waar de Gentenaren zich bij ons voegden. In de voormiddag was er een viering, in 
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de namiddag onder andere een stadswandeling en het programma werd afgesloten 

met een Gospelconcert van Nathan & friends. 

 

Huwelijksinzegening! 

Océane Junion & Gianni DeJonghe 

Dit Oostendse koppel wil graag een zegen over hun huwelijk vragen. 

De huwelijksinzegening zal plaatsvinden op vrijdag 19 juli in Beerst. 

 

Tienernamiddag/-avond! –  

Tieners zaterdag 1 juni zijn jullie vanaf 16 uur welkom 

in de kerk. Zorg dat je erbij bent. 

 

 

 

Kunst in de kerk – tot half juni zijn er in de Hazegraskerk werken van Gigi Praet 

tentoongesteld.  Gigi (88) is een Oostendse kunstenares. Zij debuteerde pas op 

latere leeftijd, in 1990. Zij volgde haar opleiding aan de Academies van Oostende en 

Brugge.  

Waren haar werken eerst zee- en kustgezichten, landschappen en vrouwelijke 

naaktfiguren, later schilderde ze ook kleurrijke, abstracte vormen. 

‘Haar doeken stralen een enorm enthousiasme uit, de bezieling van wie iets heeft 

ontdekt, waarop met volle overgave kan worden ingegaan,’ schrijft een kenner over 

haar werken. 
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Nationale eredienst met inzegening van proponenten en pioniers – in mei 

2017 werd ik als pionier aangesteld in de Protestantse kerk van Oostende. Voor 

pioniers was echter nog geen officieel statuut geregeld 

in de Verenigde Protestantse Kerk in België. Intussen is 

dat statuut er en daarmee is de plek van de pioniers in 

onze kerk duidelijk omschreven. Pioniers zullen worden 

ingezegend als diaken-pionier. Zondag 2 juni om 

15 uur zullen voor het eerst twee pioniers ingezegend 

worden in een nationale dienst, waarin ook een drietal 

predikanten worden ingezegend. Deze dienst gaat door 

in Boechout (Appelkantstraat 2). Als je daarbij aanwezig 

zou willen zijn, ben je bij deze (nog eens) van harte 

uitgenodigd. Meld je dan voor 23 mei aan voor de 

receptie op het mailadres: bureau@protestant.link .  

Uitnodiging op volgend blad. 

mailto:bureau@protestant.link
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Pionieren in Oostende – vorige najaar hebben wij te kennen gegeven onze plek 

hier in Oostende beschikbaar te willen stellen aan een opvolger. Met een advertentie 

in diverse bladen en op diverse websites hebben we de vacature onder de aandacht 

gebracht. Er heeft toen echter niemand gereageerd. Voor de komende zomer gooien 

we het net nog één keer uit. Er wordt hiervoor ook een eenvoudig promotiefilmpje 

gemaakt. We zijn benieuwd of er iemand toe gaat happen. In dat geval zal de 

beroepscommissie gesprekken aangaan met de kandidaat, om haar/zijn 

geschiktheid te beoordelen. Bid je mee om een zegen hierover? 

https://nl.protestant.link/pionier-un-oostende-m-v-1fte/
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Nieuws uit Brugge – Pinksterdienst met 

geloofsbelijdenis - De Pinksterdienst van zondag 19 

mei was een vreugdevolle dag voor onze gemeente. 

In deze eredienst zal Giovanni Bentein belijdenis 

afleggen van zijn geloof. Trouw volgde hij een traject 

van tien bijeenkomsten onder leiding van ds. Jannica 

de Prenter, waarbij ook Wolfgang Lestaeghe en Albert 

Eversen aansloten. Het waren steeds rijke geloofs-

gesprekken over God, de schepping, Jezus, zonde en schuld, genade, Pasen, 

doop en Avondmaal, het werk van de Geest en de kerk. 

Bijbelbabbel - Ook in de komende periode is er om de twee 

weken op vrijdagavond de Bijbelbabbel: samen stil worden 

en bidden, de Bijbel open, en het gesprek met elkaar over 

geloof, de vragen die ons bezighouden, samen kerk-zijn: zo 

zijn we steeds op weg met elkaar. Iedereen is heel hartelijk 

welkom. 

Met kleuren sporen – In het kader van Open Kerken zullen we dit jaar 

samenwerken met Severine Tack (1973). Het werk van Severine is kleurrijk, het 

daagt uit en confronteert, het doet je dromen op de kleuren waar zij van houdt. 

Pionieren in Oostende

Voelt u zich geroepen?

om het werk voort te zetten

https://www.protestantsekerkoostende.be/vacature-pionier-oostende/
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Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge 

 

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

  

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk 

 

m.m.v. het koor Matondo 

Elke tweede zaterdag van de maand 

in de Hazegraskerk 

Zaterdag 8 juni om 18:15 uur - van harte welkom! 

 

Nieuws uit de synode – zaterdag 25 mei is er in Brussel een bijzondere synode
2

 

over het revitaliseren van de kerkelijke gemeenten. Hieronder leest u de agenda van 

deze vergadering: 

09:30 OPENING VAN DE SYNODEVERGADERING  

1. Welkom en opening door de moderator  

2. Gebed  

ZITTING  

3. Naamafroeping: nazicht van de credentiebrieven van de districtsafgevaardigden en de 

bijzondere opdrachten  

4. Organisatie van de Synodevergadering  

• Benoeming van de tolken  

• Benoeming van een Franstalige secretaris en twee Nederlandstalige secretarissen  

• Benoeming van de Commissie van Advies  

5. Vaststelling van de agenda  

6. Drie districten aan het woord over het thema I (1 afgevaardigde per district)  

7. Drie districten aan het woord over het thema II (1 afgevaardigde per district) 

8. Echange avec les 6 délégués du district/ Gesprek met de 6 districtsafgevaardigden  

9. Prière/ Gebed  

  

 

2

 Landelijke kerkelijke vergadering. 

https://www.facebook.com/multiculturelevieringoostende
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10. Gesprek in 6 groepen over 7 thema’s  

• Samenwerking tussen gemeenten  

• Eredienst en geloof in de wereld vandaag  

• Structuren van de Kerk  

• Algemeen priesterschap en engagement  

• Evangelisatie en communicatie  

• Gastvrijheid  

• Openheid en dienstbaarheid aan de wereld.  

11. Feedback uit de groepen: dromen en plannen  

12. Presentatie van voorstellen/Resultaten/richtlijnen  

SLUITING VAN DE SYNODEVERGADERING  

13. Synodeboodschap  

14. Liturgisch moment  

15. Sluiting van de Synodevergadering door de moderator 

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090

 

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons 

dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms. 

 

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

of X: @KerkOostende 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1rwa7xqB-ac_54La97cbBw
http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
https://x.com/KerkOostende
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Kijk regelmatig op de website →  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
https://www.protestantsekerkoostende.be

